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Stellingen behorend bij het proefschrift:
Frangois Halma en zijn boekhandel in Utrecht, Amsterdam en Leeuwarden
1675-1722.
Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
ten tijde van de Republiek.

Ondanks zijn vooruitstrevende publicaties in de volkstaal, o.a. encyclopedische werken, was
Frangois Halma eerder een exponent van de ‘lange’ zeventiende eeuw dan van de lange’

achttiende.

De rol van de boekverkoper Johannes Ribbius in de boekhandel van de Domstad na de
Franse bezetting (1672/73) mag niet worden onderschat, evenmin als die van Everard van

Weede, heer van Dijkveld, de president van de Staten van Utrecht.

Dat drie Utrechtse ordonnanties (1599, 1653 en 1663) vasthielden aan de meesterproef

voor boekdrukkers wierp wel degelijk zijn vruchten af.

Het opdragen van een uitgave aan het stadsbestuur was lucratief voor de Utrechtse
hoogleraren: dat leverde een aanzienlijke bonus op, variérend van een vierde tot een zevende

van hun jaartractement.

De spelling van het Nederlands als ook de typografische vormgeving van boeken zijn

conservatief en onderworpen aan plaatselijke gebruiken.

Johannes Hilarides was een uitstekende Friese spectator: hij observeerde en verwoordde

wat er in de Hollandse boekhandel gebeurde en wat Halma’s aandeel daarin was.

De rol van de onder de naam Amsterdamse Sociéteit opererende uitgevers moet nader
worden onderzocht voor een beter begrip van de Amsterdamse boekhandel in een Europese

context.

Het Apparaat Van der Woude is vijftig jaar na dato nog altijd een onmisbaar en zeer

bruikbaar instrument.

Met het oog op het uitgeven van de Handvesten van Amsterdam en de Frisia illustrata
legde Halma een atlas aan die al een paar decennia bekend staat als de ‘Atlas van Ottens’ in
het Rijksmuseum. Ook al zou hij beide werken uiteindelijk niet uitgeven, het feit dat
Halma ‘slechts tien jaar in deze stad woonde’, zoals Aardoom & Heijbroek in 1991
aanvoerden om de ‘Atlas van Ottens’ te willen omdopen, doet geen recht aan Halma als

grondlegger van deze Atlas.

Zich verdiepen in de Nederlandse geschiedenis is een aanrader voor alle vreemdelingen in

dit land om gelukkiger te kunnen leven.



