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Geschiedenis CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ ]

Het hoofd
van Sint-Justus
De katholieke diaspora tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog

De Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen, fraai gelegen op het Hendrik Conscienceplein, is een

populaire bestemming voor Nederlanders die een dagje Antwerpen 'doen'. De imposante barokke gevel,

losjes geïnspireerd op de Il Gesu in Rome, geeft noorderlingen onmiddellijk het gevoel in een zuidelijk

buitenland te zijn. Toch herbergt juist deze voormalige jezuïetenkerk een belangrijk overblijfsel van

Noord-Nederlandse katholieke cultuur. In een van de zijnissen bevindt zich het hoofd van Sint-Justus:

een fascinerend, licht bizar ogend reliek. Oorspronkelijk bevond de schedel van Sint-Justus zich in het

franciscanenklooster van Zutphen, maar toen in 1572 de rebellenlegers van Willem van Oranje die stad

innamen, werd ook het kostbare reliek haastig opgeborgen. Zutphense katholieken smokkelden het

vervolgens naar Keulen, waarna het via omwegen in Antwerpen belandde.

Dit Hoofd van Sint-Justus werd na de verwoesting van het franciscanen­
klooster uit Zutphen weggesmokkeld en belandde via Keulen in Antwerpen.
Bron: http ://devorstelij kepa ltsva nzutphen.blogspot.com/2011/12/sint-justus-een­
zoektocht. html

GEERT H. JANSSEN

De merkwaardige reis van Justus· hoofd is exemplarisch
voor de tocht die veel Noord-Nederlandse katholieken
zelf ondernamen tijdens de Nederlandse Opstand of
Tachtigjarige Oorlog. De religieuze burgeroorlog in de
16e-eeuwse Nederlanden ontketende namelijk ook een
vluchtelingenstroom van enkele duizenden mannen
en vrouwen die niet geloofden in de toekomst van
een rebelse of protestantse Nederlandse staat. In de
geschiedschrijving zijn deze tegenstanders van de Opstand
tegen Spanje grotendeels vergeten - zoals wel vaker
gebeurt bij de verliezers in historische conflicten.
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: :

De katholieke vluchtelingencrisis
Wie waren deze katholieke vluchtelingen precies? Toen
de opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje
vanaf 1572 vaste voet aan de grond kregen in Holland
en Zeeland, zochten enkele honderden katholieken
aldaar een veilig heenkomen. Onder hen waren vooral
geestelijken, die vluchtten voor het oorlogsgeweld
of wegtrokken omdat hun kloosters waren verwoest
door de geuzenlegers. Daarnaast verkozen ook veel

overheidsfunctionarissen, van burgemeesters tot lokale
ambtenaren, een reis naar koninklijk grondgebied,
omdat ze weigerden het rebelse regime van Oranje te
erkennen. Ten slotte werd de katholieke exodus gevormd
door 'gewone' mannen en vrouwen: leken die niet
konden verkroppen dat de opstandelingen een nieuwe,
protestantse samenleving leken te willen stichten in de
veroverde gebieden.

Vanaf 1578 nam deze katholieke diaspora in omvang
snel toe. Na de Pacificatie van Gent [1576) radicaliseerde
de opstand namelijk ook in Vlaanderen en Brabant. De
opkomst van zogenaamde calvinistische republieken in
Gent, Antwerpen, Brussel en elders leidde tot een ware
uittocht van verontwaardigde katholieken. Hoewel exacte
cijfers ontbreken, kunnen we ervan uitgaan dat rond 1580
minstens 10.000 katholieke Nederlanders in ballingschap
leefden. Als bestemmingen kozen ze bij voorkeur steden
die nog in koninklijke, Habsburgse handen waren of
asielcentra vlak over de grens. Keulen, Luik, Dowaai
[Douail en Sint-Omaars [Saint-Omer] zijn de bekendste
voorbeelden.

Terug naar huis
Veel ontheemde katholieken waren aanvankelijk hoopvol
dat ze snel konden terugkeren naar huis. Het was
immers niet goed denkbaar dat de rebellenlegers van
Oranje de troepen van de Spaans-Habsburgse monarchie
blijvend zouden kunnen weerstaan. God zou de kerk
van Rome bovendien wel behoeden voor een definitieve
ondergang in de Nederlanden. Voor de vluchtelingen
uit de zuidelijke gewesten kwam deze voorspelling
inderdaad uit. Vanaf 1582 slaagden de Habsburgse
legers onder leiding van Alexander Farnese, hertog van
Parma, erin om grote delen van het zuiden en oosten te
heroveren. Daaronder bevonden zich ook de grote steden
zoals Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. Vooral na
de inname van Antwerpen I 1585) keerden ontheemde
katholieken in groten getale terug vanuit Keulen, Dowaai
en elders. Hun thuiskomst betekende vaak ook een
sociale promotie. Farnese beloonde talloze voormalige
katholieke vluchtelingen met belangrijke politieke en
kerkelijke posities in de heroverde steden en in de Spaans-
Habsburgse regering. )

Voor katholieke vluchtelingen uit de noordelijke gewesten
bleef een dergelijke triomfale terugkeer naar huis ijdele
hoop. Hier hielden de opstandelingen wél stand en bleef
het katholicisme een illegale godsdienst. Weliswaar
ontwikkelde de noordelijke Republiek een zekere
modus vivendi, waarbij katholieken in de privésfeer hun
geloof mochten belijden, maar voor veel verbitterde
ballingen was die regeling niet voldoende. Sommigen
van hen vestigden zich daarom definitief in de Zuidelijke
Nederlanden.

Van Noord naar Zuid
Deze katholieke migratie van Noord naar Zuid was veel
kleiner in omvang dan de migratie die tienduizenden
Brabanders en Vlamingen na 1585 ondernamen
richting de Republiek. Toch laat ze goed zien hoezeer
vluchtelingenstromen aan beide zijden van het conflict de
culturele scheiding tussen Noord en Zuid in de late 16e
eeuw bezegelden. Religieuzen en voormalige katholieke
magistraten uit de noordelijke gewesten werden in de

Zuidelijke Nederlanden opgenomen in lokale kloosters
of kregen posities in de Habsburgse bureaucratie. Deze
noordelijke' elite integreerde geleidelijk, mede dankzij
huwelijksallianties met lokale, Brabantse en Vlaamse
families. Gedurende de 17e eeuw bleven kleine aantallen
katholieken de tocht van Noord naar Zuid maken,
bijvoorbeeld na de inname van Den Bosch (1629) en Breda
(1637) door de Staatse legers.
: :
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Zelfs voor katholieke families die ervoor kozen in het
Noorden te blijven, vervulden de Zuidelijke Nederlanden
in de 17e eeuw een sleutelfunctie. Zo werden kerken
in Brabant en Vlaanderen de bewaarplaatsen van veel
relieken uit het Noorden - waaronder het hoofd van
Sint-Justus uit Zutphen. Deze kerken ontwikkelden zich
tot populaire pelgrimsoorden voor Noord-Nederlandse
katholieken. Zo vereerden Nederlandse studenten in
Dowaai de Beata Maria Hollandica, een Mariabeeld dat
wonderbaarlijk de beeldenstorm in Leiden zou hebben
doorstaan. Juist hun miraculeuze overleving versterkte de
spirituele aantrekkingskracht van dit type relieken onder
gelovigen. In zekere zin stond hun 'ballingschap' in het
Zuiden ook symbool voor de vlucht die veel katholieken
zelf hadden ondergaan tijdens de opstand. De kinderen en
kleinkinderen van de Opstandgeneratie cultiveerden de
band met de voormalige asielcentra van hun voorouders
ook door donaties te doen aan katholieke instellingen.
Daaronder waren gasthuizen en scholen, zoals de
colleges in Leuven en Dowaai, die zich speciaal richtten
op de kinderen van katholieke elites uit het Noorden.
Pelgrimage, onderwijs en familiebezoek maakten
de Zuidelijke Nederlanden tot een vanzelfsprekend
onderdeel van Noord-Nederlandse katholieke cultuur.
Voor veel katholieken in de Republiek werden migratie en
mobiliteit instrumenten van religieuze identificatie. Wie
tegenwoordig in Antwerpen Sint-Justus· hoofd bezoekt,
kan de impact van de katholieke vluchtelingencrisis op de
geschiedenis van de beide Nederlanden zelf nog ervaren.

Dit artikel is mede gebaseerd op Geert H. Janssen,
The Dutch Revolt and Catholic Exile in Reformation Europe
(Cambridge University Press, 2014; herdruk 2016).
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